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De onvoorspelbaarheid van het leven

Het is de realiteit van ons be-
staan dat we nooit volledige
greep hebben op ons leven.
Paul de Blot vierde zijn 95 ver-
jaardag met het schrijven van
dit artikel. “In al die jaren dat ik
nu al leef heb ik één duidelijke
zekerheid ervaren: je hebt je le-
ven nooit helemaal in de hand.”

eel wat perioden van ziek-

te, gebrek en onmacht heb

ik overleefd. Maar als ik er

op terugkijk, ben ik er ook

rijker door geworden. Vaak

blijkt de meest onmenselij-
ke situatie in ons leven achteraf een rij-
ke en leerzame levenservaring te zijn.
Ondanks ondraaglijke pijn of onverge-
telijk verdriet dat een leven lang kan te-
rugkeren in onuitwisbare herinnerin-
gen.

Vergeet nooit dat het leven door
het wisselende contrast tussen licht en
donker ook steeds weer nieuwe schoon-
heid schept.

Het verloop tussen donker en licht
laat altijd ruimte voor nieuw leven. Dat
is voor mij een belangrijke levenserva-
ring geworden die ik graag wil delen.

Zonder houvast van oprechte vrien-
den blijkt het onmogelijk om je met
de dood voor ogen staande te houden.
Maar zelfs in een dergelijke uitzicht-
loosheid, zoals ik zelf heb ervaren in
mijn leven, kun je je gedragen voelen
door een oersterke innerlijke kracht.

Haast als vanzelf komt de bewust-
wording van een innerlijke beleving
waar je op dat moment geen naam
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voor hebt, maar die je als een Onbeken-
de God kunt ervaren. Het voelt als een
bron die ons aangemoedigd om er nieu-
we kracht en moed uit te putten, om de
schoonheid van het leven niet uit het
oog te verliezen.

De binnenkant van ons geloof, dat
is ieders persoonlijke ervaring van een
Onbekende God. In mijn vorige column
voor het New Financial Magazine haal-
de ik het beroemde voorbeeld van de
Joodse psycholoog Viktor Frankl aan.
Hij heeft het bestaan van een Onbeken-
de God in het concentratiekamp per-
soonlijk beleefd en is zich zo bewust ge-
worden van deze onbewuste kracht van
de liefde. Hij verloor er zijn ouders en
zijn vrouw en keek dagelijks in de ogen
van wanhopigen en stervenden. Maar
hij had ook een andere ingrijpende er-

Paul de Blot

varing: ook in je diepste ellende ben je
nooit alleen. Zelfs in die situaties beleef
je een kracht die je niet onder woorden
kunt brengen, maar die er wél is. Hij
spreekt over ‘De ervaring van de Onbe-
kende God’.

Wie dit beleeft, voelt zich er nooit
helemaal alleen voor staan. De bes-
te leerschool van ons leven is daarom
onze eigen levenservaring. Van al het
mooie, maar ook van al ons vallen en
opstaan, van het licht en het donker en
het verloop van het contrast daartussen
in ons leven.

Wie open blijft staan voor de nieu-
we schoonheid die ons leven kan schep-
pen uit het contrast tussen licht en
donker, leeft een leven dat steeds tot
nieuw leven kan komen. M
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